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Kinderen bouwen huis met Jezus 

Deze tekening kregen de eerste communicanten bij hun bezoek aan de bibliotheek op 28 

januari en 1 februari. Zij bouwen, samen met hun familie, een huis met Jezus. Een echte thuis 

mag het worden, gebouwd op stevige fundamenten, en niet op zand. De fundamenten vinden 

ze bij Jezus en worden voor hen ‘gestort’ door de ouders, de leerkrachten, opa’s en opa’s en 

vrienden, peter en meter, en grote broer en grote zus. Zij zorgen er samen voor dat kinderen 

een thuis krijgen waar zij gelukkig kunnen worden. De eerste communicanten komen anders 

thuis na hun eerste communie. Anders thuiskomen is ook het jaarthema van het katholiek 

onderwijs en zo sluit de eerste communievoorbereiding nauw aan bij de catechese op school. 

Naast de familie, de vrienden en de verenigingen waar kinderen thuis zijn zijn de school en de 

geloofsplekken warme en lieve plekken voor de kinderen. Dat hebben ze nodig voor een 

veilige toekomst uit te bouwen. Met Jezus als hun tochtgenoot hebben zij er een goed vriend 

bij. 
 


